
Twee inbrekers hadden in een huis ingebroken, de persoon wat er woonde had ze beide gepakt en
opgesloten. Hij wilde beide sparen maar omdat hij geen touw had vermoorde hij een inbreker om
de andere vast te binden met zijn darm.

Een activist bond zich vast aan een boom, maar kwam er snel achter dat hij zich aan de verkeerde
boom gebonden had. Omdat hij vast zat kon hij niet eten en verhongerde hij.

Een wielrenner was van een fietspad afgereden en gevallen. Hierna zat hij met zijn arm vast tussen
wat stenen in een kloof. Toen hij bijna dood was besloot hij dat hij zijn eigen arm kon breken om te
ontsnappen, wat hij doet. Hierna kon hij terug naar een weg lopen waar hij een auto om hulp kon
vragen.

Nadat een vrouw met haar vrienden gaan varen was, verloren ze controle over de boot waarna
deze crashte en zonk. Op dat moment was het ieder voor zich. De vrouw werd naar beneden
getrokken door een octopus waarna ze verdronk en aanspoelde.

Een reiziger was verdwaald in de woestijn. Nadat al zijn eten en drinken op was vond hij een
cactus. Hij bedacht zich dat cactussen vocht in zich hebben en besloot het cactusvocht te drinken.
Tijdens deze handeling kreeg hij een naald in zijn hand. Later bleek dat het een giftige cactus was
waarna hij stierf.

Black stories

Iemand was vastgebonden en daarnaast lag een dood iemand op
de grond.

Een man ligt dood tegen een boom

In een kloof lag een man klem

Een vrouw lag op het strand met een zuigzoen.

Een man lag met een naald in zijn hand, dood.

Een man ligt onthoofd naast de weg



Er waren twee personen op de motor onderweg naar een roleplay/larp bijeenkomst. Onderweg was
er een zwaard losgekomen wat de bijrijder goed wilde stoppen. Toen hij hier mee bezig was reden
ze langs een fietser, welke het uitstekende zwaard onthoofdde.

Een groep vrienden was op weg naar een feestje. Ze hadden zelf een aantal flessen champagne bij.
Door de hobbels in de weg ontstond er druk in de champagne flessen. Een kurk schoot eraf en
raakte de bestuurder waarna deze tegen een boom aan reed en iedereen stierf.

Omdat het heldere nacht was besloot een vrouw om een nachtwandeling te maken. De vrouw
woonde zelf al een tijd in de bergen en wist een leuke route. Toen zij aan het lopen was, viel haar
de hemel op, verlicht door sterren. Omdat ze was afgeleid, keek ze niet waar ze liep en stortte ze
in een ravijn waar de opslag dood viel.

Omdat de weg hobbelig was, stierven er 5 mensen.

Omdat de lucht helder was, stierf een vrouw.

Revision #1
Created 2023-01-29 00:01:55 UTC by geert
Updated 2023-03-06 08:41:07 UTC by geert


